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Welkom 

Dianne Valenciennes - Scriba 

Het jaar 2023 loopt ten einde. Tijd om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. 

Een van de hoogtepunten was het 75-jarig bestaan van de Nederlandse kerk in Parijs: een 

geweldige mijlpaal waar tijdens het weekend van 29-30 april bij stil gestaan is, in 

dankbaarheid herdacht en gevierd. Daar een kerk meer is dan een stenen gebouw: een 

open gemeenschap van mensen die ieder op zijn/haar wijze het geloof in de Levende God 

en opgestane Heer belijdt en een plek vindt om rond het Woord samen te komen. Eenieder 

is op zijn/haar wijze een onmisbare schakel. Tesamen is er in 75 jaar een lange kleurrijke 

ketting gevormd. 

Zo kunnen wij zeer dankbaar terugkijken op een feestelijk en geslaagd jubileum. Het was 

overweldigend en heel bijzonder om  vier oud-predikanten en vele oud-gemeenteleden te 

mogen weerzien. Op zaterdag ont-

moetten wij elkaar in een door het 

“Collège néerlandais” beschikbaar 

gestelde zaal. Er was tijd voor 

ontmoeting, afgewisseld met muzikale 

intermezzo’s en een grote foto-

reportage. ’s Avonds was er een diner 

op een boot op de Seine en zijn er vele 

herinneringen opgehaald. 

Zondagmorgen is Ds Ruth van der 

Waall in een fijne volle kerk 

voorgegaan. De aanwezigen hebben 

deze feestelijke kerkdienst als zeer 

warm ervaren.  

 

Sinds september zijn de Mozaïekavonden verschoven naar de zondag, daar het voor de 

veraf wonende gemeenteleden beter haalbaar is om na de kerkdienst met een aktiviteit 

mee te doen. Ruth van der Waall heeft voor het seizoen 2023-2024 een veelzijdig 

programma samengesteld genaamd “Wat of wie draagt je? Resonantie en Respons.”  

 

Ook dit jaar willen wij omzien naar mede-Nederlanders. Via de Nederlandse Ambassade in 

Parijs wordt er een kerstgroet naar de Nederlandse gevangen in Frankrijk gestuurd. 

 

Na ons bezoek in maart aan de Nederlandse Protestantse Gemeenschap in Luxemburg, 

hopen wij een aantal gemeenteleden begin maart 2024 In Parijs te mogen ontvangen. 

 

Met onze kleiner wordende gemeente, is in goed overleg besloten dat vanaf 1 januari Ruth 

van der Waall voor 70% gaat werken. Het aantal kerkdiensten en aktiviteiten worden hierop 

aangepast om zo ons kerkenwerk draaiende te houden.  

In verbondenheid wenst de ERN u vredige Kerstdagen. 



 

 

Uitzicht op … Recht 

Ds Ruth van der Waall-Schaeffer 

 

 

Het woord ‘recht’ klinkt alom 

in onze samenleving 

recht op ….. 

recht op uitgaan 

recht op vuurwerk afsteken op oudejaarsavond 

recht op halloween feestjes 

recht op kerstinkopen 

recht op mijn belang 

 

Het woord ‘recht’ klinkt alom  

in de Bijbel  

slechts een verschil  

van voorzetsel 

recht van  

recht van de vreemdeling 

recht van de weduwe en de wees 

recht van de verdrukte 

recht van de natuur 

recht van hen die belast zijn 

 

Het ‘recht op’  

ombuigen 

naar het recht van  

de liefde 

dat recht maakt gezond 

maakt mooi  

niet alleen mij 

maar ons allen 

 

 

Uitzicht boekje – deel 2 

Tijdens het jubileum werd officieel het 2e deel van Ruth’s Uitzichtjes 

aan haar uitgereikt, met de titel “Ankerpunten bij de stroom van 

de tijd”, met een introductie woord van onze oud-predikant ds Frits 

de Lange. Een bundel van haar kleurrijke en zeer gewaardeerde 

korte wekelijke meditaties. Deze zijn te verkrijgen rond de 

kerkdiensten, via Ruth of de uitgeverij Docete in Nederland.  

De opbrengst is voor de ERN.  

Ook deel 1 is nog verkrijgbaar. 

 
  

  

https://www.docete.nl/product/uitzicht-2-ruth-van-der-waall-schaeffer/


 

 

Geschenk 

Ds Ruth van der Waall-Schaeffer 

  

Waar denkt u aan bij ‘licht’ in deze tijd? Aan kerstverlichting, kaarsen, gezelligheid? Men 

spreekt niet voor niets van de donkere dagen voor Kerstmis. Extra licht is welkom. 

Licht als contrast met het donker. Maar licht heeft ook een andere betekenis: het 

tegenovergestelde van zwaar. Misschien voelt u zich zwaar omdat er iemand in uw 

omgeving ernstig ziek is, omdat het klimaat u zorgen baart, zwaar vanwege het vele 

geweld in de wereld. Je hoopt dat er iets gebeurt waardoor die zwaarheid van je 

afgenomen wordt, dat je anders tegen het leven aan kan kijken, wat lichter.  

Toen Maria hoorde dat ze zwanger zou worden van Jezus, de zoon van God, sprong ze niet 

gelijk een gat in de lucht. Haar was niets menselijks vreemd. Want wat zou haar vriend Jozef 

zeggen, en ze voelde de ogen van de mensen al in haar rug prikken. Maria telde toch al 

niet erg mee in de gemeenschap. Ze kwam uit een eenvoudig milieu en nu was ze 

ongehuwd zwanger. Toch was er ook in haar een gevoel van kracht. God had hààr 

uitgekozen! Ze reisde af naar haar nicht Elisabeth die ook in verwachting was. In Maria 

borrelde een lied op over haar liefde voor God. Niet zomaar een God, maar de Levende 

die oog heeft voor wie zich klein en zwaar voelt. De baby in haar zou licht brengen aan 

mensen die in het donker moeten leven. Door haar blijdschap uit te zingen, voelde Maria 

zich lichter worden. Dat is een geschenk! Huub Oosterhuis: 

 

 

De lofzang van Maria ( herdichting Huub Oosterhuis)  

Ik zing van ganser harte voor de Heer,  

ben opgetogen voor mijn God de Redder, 

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares. Maar wie 

ben ik dat Hij mij heeft gevraagd? 

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen dat Hij zo 

grote dingen aan mij deed, 

en alle eeuwen stemmen met mij in: de Heer is 

machtig en zijn naam is heilig. 

Alle machthebbers stoot hij van hun tronen; arme 

en kleine mensen maakt Hij groot. 

Wie honger hebben geeft Hij overvloed, en rijken 

stuurt Hij heen met lege handen. 

Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven. Altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht. 

Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen aan Abraham en zijn volk voorgoed. 

 

 

 

Raam in Taizé : Annunciatie 



. 

 

  Uit financieel oogpunt 

 

Uw financiële steun draagt bij aan het voortbestaan van onze kerk. Wij hopen van harte 

dat wij uw bijdrage mogen blijven ontvangen. Hiermee geeft u te kennen dat u op afstand 

ons werk een warm hart toedraagt.   

De ERN is ANBI-gecertificeerd: uw giften kunnen dus in aanmerking komen voor 

belastingaftrek. RSIN/Fiscaal: 826244385 

• Nederlandse bankrekening: IBAN NL18 INGB 0000 0520 76 – BIC: INGBNL2AXXX 

• Bij voorkeur: Franse bankrekening: IBAN FR76 1751 5000 9208 5013 4594 035 –  

BIC: CEPAFRPP751  

Graag met vermelding van uw naam en adres. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Mevrouw Z.M. 

Lammers giften.vvb.ern@gmail.com 

Bij voorbaat onze dank voor uw steun! 

 

  Per email 

 

Graag een berichtje aan scriba.ern@gmail.com, ingeval van een adreswijziging of als u 

onze informatie niet meer op prijs stelt. 

 

  Meer info over de ERN 

 

• Kerkdiensten: Tweemaal per maand  is  er op zondagmorgen om 09.45 uur een 

viering in de kerk en/of via Zoom, alsmede op de feestdagen.  

172 boulevard Vincent Auriol - 75013 Parijs - Metro Place d’Italie (lijnen 5 en 7)  

Actuele  informatie staat op www.ernparis.fr 

 

• De wekelijkse Uitzichtjes podcasts en andere informatie worden gepubliceerd op 

onze website en de Facebook pagina van de Nederlandse Protestantse Kerk te Parijs 

 

• kERN-brief: onze digitale kwartaal nieuwsbrief.  

Inschrijving om deze per email te ontvangen kan door uw email adres in te vullen 

rechtsonder op de voorpagina van www.ernparis.fr  
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