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DOORKIJKJE 
(Ruth van der Waall) 

Troost en tederheid 

"Weet u, soms moet ik 
een warme douche 
nemen om zoiets als 
een arm om mijn 
vermoeide schouders 
te voelen", zei iemand 
tegen mij. We hadden 
een gesprek over 
troost en tederheid. 
Toch wel herkenbaar 
als je 's avonds alleen 
thuiskomt, moe en 
leeg. Je verlangt dan naar een aai of alleen maar een 
warme blik. Eigenlijk zitten we vaak op elkaar te 
wachten, te wachten op een gebaar van troost en 
bemoediging. Troost en bemoediging zijn echte 
Adventswoorden. We worden ertoe opgeroepen door 
Jesaja: "Troost, troost mijn volk, zegt jullie God..." Dat 
klinkt wat afstandelijk, maar het gaat om iets dat 
dichtbij is: een hartelijk gebaar, hé, je staat er niet alleen 
voor. Want hopen en vertrouwen kun je niet in je eentje. 
Je hebt elkaar daarbij nodig. Ja, ik denk echt elkaar, en 
niet enkel elkaars inzicht in de toekomst of zo. Hopen is 
niet de toekomst kennen, maar samen met anderen in 
vertrouwen staande blijven. 
Om deze hoop gaat het in de tijd voor Kerst, de Advent: 
uw God is op komst. Maar niet een God die even alles 
komt regelen, op een zelfverzekerde manier. Huub 
Oosterhuis heeft dat mooi verwoord in het lied "Uit uw 
hemel zonder grenzen, komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht, even weerloos als wij 
mensen" (lied 527). Aarzelend, maar onweerstaanbaar 
wint Gods licht het van onze antraciete nacht. Stil wil Hij 
"God met ons" zijn, Immanuël. Een kracht in ons worden 
om de toekomst vorm te geven die liefdevol, speels en 
kleurrijk is. 
We zitten vaak op elkaar te wachten, op een gebaar van 
troost en bemoediging waarin we de aanwezigheid van 
God mogen vermoeden. We moeten het elkaar laten 
voelen. 
De klassieke Adventsliturgie gebruikt een prachtig beeld 
voor Gods komst in deze wereld: Rorate Coeli, Dauwt 
hemelen... laat dalen gerechtigheid uit de wolken (o.a 
lied 432a). Dauw is zacht, fris. 
En dát dan uit de hemel. God nadert niet in de storm, 
maar in de dauw, in de milde regen. Zo wil Hij onze 
vermoeide, zware schouders verkwikken, ons doen 
leven in hoop en vertrouwen, en ons helpen samen 
staande te blijven. 

Gedicht en muziek voor winterse tijden 

Wie de afgelopen maanden de hartverscheurende 
beelden gezien heeft uit Israël/Palestina kan alleen 
maar zijn hoofd schudden, tranen voelen of ook je 
ogen moeten afwenden omdat het te overweldigend 

is. En dat in het besef dat er nog véél meer leed is. Ook 
leed en verdriet dat de pers niet haalt, maar snijdend 
kan zijn. Hoe blijf je staande? Waar haal je veerkracht 
vandaan? Of , denkend aan het jaarthema van de ERN, 
wie of wat draagt jou, en wie dragen wij? 

We kunnen het niet alleen. Ik zou bijna zeggen: het 
mag ook niet zo zijn dat we het allemaal uit ons zelf 
moeten halen. Met onze Mozaïek-zondagen (zie 
Agenda) en onze kerkdiensten proberen we een aanzet 
te geven tot draagkracht, veerkracht. 

Het Brits vocaal ensemble Voces8 zingt het gedicht 
"Hoop is dat ding met veren". Veertjes, licht, aaibaar, 

en tegelijkertijd stevig! Om je over te verwonderen…. 
En misschien is het wel zo dat hoop en verwondering 
bij elkaar horen! 

Hope is the Thing with Feathers - Christopher Tin 
gezongen door VOCES8 

Hoop is dat ding met veren - Emily Dickinson 

"Hoop" is dat ding met veren, 
Dat neerstrijkt in de ziel, 
En 't wijsje zingt, zonder de woorden, 
En dat ons nooit – nog nooit – ontviel 

In Stormwind klinkt zij allerliefst; 
En vreselijk moet het noodweer zijn, 
Dat zorgt dat 't Vogeltje de moed verliest; 
Ze is zo teder en zo fijn. 

Ik hoorde haar in bitterkoude streken; 
Ook op de hachelijkste Zee was zij, 
Maar nooit – ik overdrijf niet – 
Vroeg zij een kruimeltje – van Mij. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BGrLL3T0ozE


 

DE KERN UIT DE KERK 
EN DE KERKENRAAD 
(Dianne Valenciennes) 
 
Op 10 oktober heeft de volledige 
Kerkenraad via Zoom vergaderd. 

 
Enkele terugblikken op diensten – Activiteiten, 
Assemblée Générale 

Op 10 september is het startschot gegeven van het 
seizoen 2023-2024 met als thema "Wat of wie draagt je? 
Resonantie en Respons". 

Ruth heeft het door haar samengestelde programma 
van activiteiten gepresenteerd. Deze zullen op zondag 
na de dienst plaats vinden. 

Na de kerkdienst is de verplichte jaarlijkse Assemblée 
Générale gehouden. Het vereiste quorum was aanwezig. 
Na de presentatie van de jaarcijfers 2022 werden deze 
tijdens een stemming unaniem goedgekeurd. 

Helaas kon de geplande wandeling rond boulevard 
Saint-Germain vanwege de hitte niet doorgaan, maar 
Ruth had als alternatieve activiteit 2 afbeeldingen (Marc 
Chagall en een natuurfoto) rondgedeeld en vroeg de 
aanwezigen wat zij wel (of niet) zagen. Dit werd een 
geanimeerde discussie. 

Op 1 oktober was er een dienst met als thema de 
"Dragende kracht van muziek" verzorgd door onze 
predikante Ruth van der Waall en onze organist Johan 
van den Burg, waarop vele positieve reacties binnen 
kwamen. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar 
is.  

Na de dienst was er een kringgesprek over Jona.  

Op 8 oktober is tijdens een feestelijke dienst Augustin 
Rengner gedoopt. Zijn moeder Alix en peetouders 
Femke en Johan vertelden in mooie bijdragen wat de 
doop en het peetouderschap voor hen betekenen. 

Op 5 november was het 
"Gedachteniszondag" in onze 
kerk rond het thema "De 
kunst van leven en sterven". 
De namen zijn genoemd van 
dierbare overledenen en een 
kaars kon voor hen worden 
aangestoken. Zoals Ruth 
schreef "We willen een kaars 
aansteken voor hem/haar die 
overleden is en ons dierbaar 
blijft. Zo'n lichtje staat voor 
'aandacht': aandacht voor wie gemist wordt, voor 
herinneringen die blijven, voor dankbaarheid. Her-
inneren als opnieuw aanwezig brengen in ons diepe 

innerlijk, in onze persoonlijke beleving én in de beleving 
van de gemeenschap. Ook ontstaken we een kaars voor 
hen die onbekend en ongekend zijn gestorven." Na 
afloop was er een boeiend gesprek over het thema van 
de dienst.

Werkzaamheden Ruth vanaf januari 2024 

Zoals eerder gecommuniceerd, gaat Ruth vanaf januari 
minder uren werken. Een nieuw parttime contract is 
overeengekomen voor 70%. Haar werkzaamheden 
worden hierop aangepast en zullen regelmatig met de 
Kerkenraad geëvalueerd worden. 

In de week tussen de twee kerkdiensten zal zij in ieder 
geval in de pastorie verblijven. 

Deze veranderingen uiten zich met name als volgt: 

De kerkdiensten zullen gevierd worden in de kerk op de 
eerste en twee zondag van de maand en verder op de 
feestdagen als deze hierbuiten vallen. Deze frequentie is 
aangepast aan het helaas teruglopende kerkbezoek. 

De activiteiten zoals de kring, literatuurkring, Mozaïek… 
zullen merendeels na de dienst in de 
gemeenschapsruimte plaats vinden of via Zoom en 
doordeweeks als Ruth in Parijs is. 

Alle actuele informatie m.b.t. de kerkdiensten en 
activiteiten is op ernparis.fr te vinden. 

Deze kERNbrief wordt een kwartaal-uitgave, daar 
actuele informatie op de website staat en/of in de 
gemeente Whatsapp-groep, en in bijzondere situaties 
een speciale Nieuwsbrief verspreid wordt. 

Ruth gaat zeker door met haar gewaardeerde "Uitzicht". 
Over dag en frequentie wordt nog nagedacht en wij 
houden u op de hoogte. 

Tijdens Ruth's afwezigheid, kan er natuurlijk voor een 
urgentie contact opgenomen worden met een van de 
kerkenraadsleden. Ruth is altijd bereid te overleggen 
met de kerkenraad in urgente situaties.  

Diaconie 
In december zal er nog eenmaal voor ons diaconale 
jaardoel 2023: de Nederlandse Stichting Vrolijkheid 
gecollecteerd worden: Iedere dag vluchten er kinderen 
en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen 
komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in 
asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven. De lange en onzekere asielprocedure en 
de vele verhuizingen zorgen bij hen voor een gevoel van 
onzekerheid, terwijl zij juist zoveel behoefte hebben aan 
stabiliteit, veiligheid en continuïteit in hun jonge leven. 
Stichting De Vrolijkheid, een netwerk van professionele 
kunstenaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, 
organiseert wekelijks het KunstLab met meer dan 100 
kunstprojecten bij 30 azc's. Via dans, theater, muziek, 
nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en 
jongeren vorm aan hun eigen verhalen.  

https://ernparis.fr/download/public/kerkbrief/ERN2023-2024-Programma-Brochure.pdf
https://ernparis.fr/


 

Internationale vrijwilligersdag op 5 december 

Ook dit jaar willen wij alle vrijwilligers, die ieder op zijn 
of haar eigen manier en naar 
zijn of haar eigen mogelijkheden 
en beschikbare tijd,  

heel hartelijk bedanken 
voor de onmisbare steun en 
inzet om ons kerkelijk werk 
draaiende te houden.  

Vele handen maken nog altijd 
licht werk daarom: 

Uitzicht boekje – deel 2 

Het tweede boekje van Ruth's 
Uitzichtjes is te verkrijgen voor 10€ 
rond de kerkdiensten, via Ruth of 
de Uitgeverij Docete in Nederland. 
Ook deel 1 is nog verkrijgbaar. 
De opbrengst van de verkoop is 
bestemd voor de ERN. 

 

 

Jongeren kerstdienst 

Op 17 december is er een speciale kerstviering voor 
Jong & Oud, met muzikale medewerking van Alex en 
Rieky van der Horst. Zij werkten ook mee aan de eerste 
Mozaïek-avond. 
Van harte welkom! 

Kerstgroet aan de gevangenen 

Ook dit jaar willen wij als 
ERN omzien naar mede-
Nederlanders. Zo is er 
contact gelegd met de 
Nederlandse ambassade in 
Parijs. Namens de ERN zal 
er via de ambassade een 
kerstgroet gestuurd 
worden naar de in Frankrijk 
verblijvende Nederlandse 
gevangenen. 

 

Oproep vrijwilligers voor tegenbezoek gemeenteleden 
PGL 2-3 maart 2024 

Voor de organisatie van het tegenbezoek van de 
Luxemburgse gemeente wordt er een commissie 
gevormd. Wilt u meewerken aan de organisatie en/of 
logees ontvangen, dan kunt u zich opgeven bij Ruth. 

… en verder 

Op 17 november mocht ons oudste gemeentelid 
mevrouw Schäfer haar 100ste verjaardag vieren. 
Namens de gemeente zijn felicitaties gestuurd en is er 
een attentie aangeboden. 
Eind november is alweer het 8e nummer van de 
Contactbrief verstuurd naar de Vrienden van de 
Nederlandse Kerk in Parijs (ex-Parijs Plus-gevers en 
Nederlandse donateurs). Met grote dank voor hun 
giften. 

De volgende kwartaal kERNbrief komt eind februari uit 
voor maart, april en mei. 

Ter afsluiting 

Het einde van het jaar 2023 nadert. Een tijd om te 
koesteren met wie ons omringen, een tijd van 
gezelligheid en warmte, maar voor sommigen ook een 
tijd dat dierbaren extra gemist worden. 

Als ERN kijken wij zeer dankbaar terug op alle diensten 
die wij samen hebben mogen vieren, de mooie 
verscheidenheid aan activiteiten, de feestelijke 
jubileumviering van ons 75-jarig bestaan, alsmede de 
uitwisseling met de gemeente in Luxemburg  

Dankzij de verbondenheid rond het woord en met 
elkaar was het mogelijk om het kerkenwerk doorgang te 
laten vinden. Dit wensen wij ook het komende jaar te 
mogen voortzetten. 

Met een speciaal woord van dank aan Ruth voor haar 
energie, drijfkracht en positieve inzet!

De Kerkenraad wenst u samen met eenieder die u lief is 

gezegende kerstdagen en een mooi, gezond en liefdevol 2024! 

 

https://www.docete.nl/product/uitzicht-2-ruth-van-der-waall-schaeffer/
https://www.docete.nl/product/uitzicht-1-ruth-van-der-waall-schaeffer/


 

JAARDOEL 2024 – MOTHER’S MERCY SCHOOL IN 
TANZANIA 
(Rianne Courtin) 

In 2024 zal ons diaconale jaardoel de "Mother's Mercy 
school" in Tanzania zijn. Hieronder treft u een stukje aan 
geschreven door de dochter van een vriendin van mij die 
hier dit jaar een aantal maanden als vrijwilligster heeft 
gewerkt. De school zelf kan het geld goed gebruiken voor 
het onderhoud aan het schoolgebouw en voor 
lesmateriaal. Daarnaast kunnen we ook individuele 
kinderen sponsoren. 

Beste mensen,  

Graag wil ik, Ghyslanne 
Melching uit Rotterdam, 
jullie iets vertellen over 
Mother's mercy school in 
Tanzania. In een voorstad 
van Arusha, Tengeru, is 
Mother's mercy 
gevestigd. In deze 
omgeving wonen veel 
kinderen uit eenouder 
gezinnen, arme gezinnen 
en vaak spelen er tal van 
sociaal-emotionele 
problemen. Voor hen is 
het vaak niet mogelijk om 
normaal onderwijs te volgen, er is geen geld voor of de 
omgeving krijgt het eenvoudigweg niet voor elkaar.  

Mr. Seth is daar in 2017 in een woonkamer begonnen 
met lesgeven aan een klein groepje van deze kinderen 
opdat zij een kans krijgen op een betere toekomst. 
Inmiddels is er een school met drie vaste docenten en 
komen er dagelijks zo'n 80 kinderen in de leeftijd van 
twee tot zes jaar. Het doel is om deze kinderen zo de 
mogelijkheid te geven om alsnog naar een reguliere 
basisschool en zelfs middelbare school te laten gaan. 

Deze herfst heb ik bij 
Mother's mercy 
vrijwilligerswerk gedaan; 
zoals geholpen met het 
leren van het alfabet, 
hygiëneregels, zingen, 
schrijven en 
spelenderwijs leren. Ook 
heb ik toen vanuit 
Nederland geld 
ingezameld voor 
Mother's mercy. Hiervan 
zijn inmiddels onder 

meer schoolspullen aangeschaft, reparaties in de 
gebouwen gedaan, het schoolplein voorzien van 
steentjes zodat het bij regen niet in een modderpoel 
verandert en is het oude gammele hek met gaten door 
ons vervangen.  

Met eigen ogen heb ik gezien dat het geld daar goed 
werd besteed, maar ook dat er nog behoefte is aan meer 
ondersteuning. Het zou heel fijn zijn als het goede werk 

van Mr. Seth en Mother's mercy nog meer steuntjes in 
de rug krijgt zodat gewerkt kan worden aan een betere 
toekomst voor deze kwetsbare kinderen. Wilt u hier 
alstublieft aan bijdragen? Ik houd u natuurlijk op de 
hoogte waar de bijdragen aan besteed worden, alvast 
namens Mother's mercy enorm bedankt!! 

Hartelijke groeten, Ghyslanne Melching 

GIFTEN 

Actuele maanddoelen: deze staan op de website. Uw 
giften voor diaconie en kerk zijn van harte welkom. Bij 
voorkeur via bankoverschrijving. 

De bankgegevens vindt u op ernparis.fr. 

AGENDA 

Zie brochure 
MozaÏek en onze 

website ernparis.fr 

Zondag 3 december, na de dienst, gaan 
we o.l.v. Rita de Cloe naar het Musée 
du Louvre waar we naar het licht in de 
kunst gaan kijken. 

Zaterdag 9 december, 15u, literatuurkringbij Jenny 
Overbeek. We lezen: 
'Luister', van Sacha Bronwasser (en wie tijd heeft ook 'au 
pair' van W.F Hermans)  Nieuwe deelnemers van harte 
welkom. Info bij Froukje Wiersma-Depreux. 

Zondag 17 december, Prelude op Kerst voor jong en 
ouder, mmv Alex van der Horst en Rieky van Elk. Verhaal 
en muziek (saxofoon, gitaar en zang). 

Zondag 7 januari, Kennismaken met de joods-franse 
filosofe Simone Weil, mmv Frits de Lange. Wat/wie heeft 
háár gedragen in een overweldigende wereld, wat was 
haar spiritualiteit? Afsluiting met het heffen van het glas 
op het nieuwe jaar. 

Zondag 4 februari, voorstelling door verhalenverteller 
en theatermaker Kees Posthumus. 

Kring Parijs wordt per keer afgesproken. In principe 
komen we de ene keer 'live' bij elkaar en de andere keer 
via Zoom. Wilt u mee doen, graag contact op nemen met 
Ruth van der Waall. 

https://ernparis.fr/collecte
https://ernparis.fr/download/public/kerkbrief/ERN2023-2024-Programma-Brochure.pdf


 

KERKDIENSTEN 

Alle informatie en data kunt u vinden op ernparis.fr 

Zondag 3 december, eerste Avent - Wij mogen de eerste 
adventskaars aansteken, en zo als gemeente samen op 
weg gaan naar het kerstfeest. 

Zondag 17 december, derde Advent - Er is een speciale 
kerstviering voor jong & oud, met muzikale 
medewerking van Alex en Rieky van der Horst. Zij 
werkten ook mee aan de eerste Mozaïek-avond. 

Maandag 25 december, Kerstdag - Wij vieren de 
geboorte van Jezus. Het licht schijnt overal. Dat wij dit 
samen ook zo mogen ervaren. 

In 2024 gaat de nieuwe kerkdienst frequentie in op de 
eerste en tweede zondag van de maand: 

Zondag 7 januari 2024 - Wij komen bijeen rond het 
woord en heffen graag na de dienst samen het glas op 
het nieuwe jaar. 

Op zondag 14 januari, 4 en 11 februari is er ook dienst in 
de kerk. 

Aanvang 09.45 uur 

172 boulevard Vincent Auriol te Parijs 

Metro Place d’Italie (lijnen 5 en 7) en/of via 

YouTube/Zoom. 

Voorgangster Ruth van der Waall 

Van harte welkom! 

WIJ GEDENKEN 
(Ruth van der Waall) 

Van oud- ERN predikant Harrie de Reus kregen wij het 
ongelooflijk trieste bericht dat zijn geliefde vrouw 
Mariëlle van der Kamp en moeder van Janne en Bram, 
op 18 oktober is op 55 jarige leeftijd overleden. Mariëlle 
had al drie jaar een ongeneeslijke tumor in haar hoofd.  

Van 2004 tot 2012 woonde het gezin in de pastorie te 
Sceaux. Ze hebben bij de ERN en in Parijs mooie, 
onvergetelijke jaren gehad. Mariëlle was violiste. Muziek 
was de grondtoon in het leven van Mariëlle en hun gezin. 
Muziek heeft haar tot het einde gedragen.  Tijdens de 
begrafenis lag haar viool op de kist. Janne en Bram 
hadden hun eigen toekomstplannen na beëindiging van 
de middelbare school opgeschort om in de nabijheid van 
hun moeder te kunnen zijn, om zo lang mogelijk van 
elkaars liefde te kunnen genieten.  

Mede namens de ERN heb ik de dankdienst voor haar 
leven bijgewoond in hun woonplaats Gulpen. 
Ontroerend hoeveel mensen van alle leeftijden hierbij 
aanwezig waren. Een warme troost voor het gezin en 
ook voor Mariëlles vader, want hoe erg is het als een 
ouder zijn/haar kind moet begraven.  

De dienst was gevuld met muziek, en uit de Schrift klonk 
ook een lied: Het lied van de Schepping, de woorden uit 
Genesis 1 en Johannes 1 waarin het licht het wint van de 
duisternis. 

Wie en wat Mariëlle geweest is voor Harrie, Janne en 
Bram zal zich in hun verdere leven nestelen en bijdragen 
aan wie ze  gaan worden.  

Dat zij zich gedragen en omarmd mogen weten door 
liefde en vriendschap om hen heen,  door de Levende. 

 

Colofon 

Redactie: Ruth van der Waall, Dianne Valenciennes 
Foto's: Ruth van der Waall, Rachel Schaeffer 

Website: ernparis.fr 

Voor nadere informatie betreffende kerkdiensten en 
andere activiteiten, voor pastoraal contact, kunt u de 
predikante Ruth van der Waall-Schaeffer benaderen:  

predikant.ern@gmail.com 

+33 6 52 67 82 71 

https://ernparis.fr/
https://ernparis.fr/
mailto:predikant.ern@gmail.com

