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STROOM VAN LIEFDE
Ds. Aafke E.I. Zaal

Onlangs ben ik bevestigd als predikant in
de Protestantse Gemeente Elst. Ik weet
dat sommigen van u de dienst online
hebben meegekeken. En ik kreeg namens
de ERN voor de gelegenheid een mooi
boekje van Parijs (nogmaals dank
daarvoor!) Het was een bijzonder
moment: mijn ja-woord geven, knielen, de
zegen ontvangen en toegezongen worden
met de woorden van Lied 833 'Neem mij
aan zoals ik ben'. "Ik voelde en zag op dat
moment de verantwoordelijkheid van de
taak die je op je nam", zei een vriendin van
mij achteraf over dat moment. En iemand
uit het koor zei: "ik vond het een
ontroerend moment". En zo heb ik het zelf
ook ervaren. Het was alsof ik daar en toen
even volstroomde met kracht, met de liefde van God.

En, heel gek, opeens kwam toen het beeld van de doop
van Jezus in mij naar boven. Misschien kent u het wel:
als Jezus door Johannes gedoopt wordt in de Jordaan,
dan gaat Hij kopje onder in het water van de rivier. En als
Hij dan weer bovenkomt, opent de hemel zich en de
Geest van God daalt van boven op Hem neer. Jezus komt
op uit het water en de Geest daalt néér. En Jezus staat
midden in die beweging. En hoort een stem die zegt: 'Dit
is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde'. (Mattheus
3:16-17).

Er zijn van die momenten in je leven dat je dat hebt: dat
je in een soort van flow zit. Dat je je gedragen voelt, dat
je helemaal opgaat in het moment, dat er even niks
anders is dan hier en nu en de mensen die om je heen
staan en die delen in datzelfde gevoel. Bij een concert
bijvoorbeeld, of tijdens een sportwedstrijd, tijdens het
zingen in een kerkdienst, in een gesprek. Of tijdens het
ontvangen van een zegen.

Het is één van de sensaties van het geloof: dat je
meegenomen wordt in een stroom van liefde, in 'de flow
van God', waardoor je beseft: ik ben dichtbij God. Dat
zijn momenten waarop je volstroomt met kracht.
Momenten waarop je groeit in je geloof, je hoop en je
liefde. Troostvol is het als je zulke momenten meemaakt!

En de kunst van het leven is om die krachtstroom op het
spoor te komen: als je in de kerk zit, als je bidt en in de
meditatieve momentjes die er zijn in je leven. Maar ook
bij de dagelijkse dingen die je doet. Want soms kom je
het dus op het spoor, die stroom van liefde: dan is die er
opeens. En soms is die er ook niet, dan zoek je er
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tevergeefs naar. Je kunt hem in ieder geval
niet afdwingen, of zelf maken. Je kunt je er
hoogstens (en dat is niet niks!) voor
openstellen. Er rekening mee houden dat die
stroom van liefde er is en dat 'ie je vroeg of
laat meeneemt. Je kunt je eraan
toevertrouwen, aan die woorden die eruit
voortvloeien: 'jij bent mijn geliefde kind, in
jou vind Ik vreugde'.

En als je dat doet, dan gaat de liefde stromen:
van God naar jou en van jou naar anderen en
dan wordt het als het ware een heel
stroomnetwerk, waarbij God, om het zo te
zeggen, de generator is die jou oplaadt en
jou meeneemt in zijn krachtenveld.

Die krachtstroom maakt mij persoonlijk
sterk. Sterk om nee te zeggen tegen onrecht, tegen een
houding van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Nee
tegen dingen waar ik niet aan mee wil doen en niet mee
geidentificeerd wil worden. Omdat ze de menselijkheid
in het nauw brengen. Of omdat ze de vrede niet dienen.
En het maakt me sterk om ja te zeggen tegen dingen die
verbinding brengen: iemand anders proberen te helpen,
bijvoorbeeld. Het maakt me sterk om open te staan voor
mensen die vriendelijk naar me lachen, die van
aanpakken weten, die vluchtelingen helpen, die
vrijwilliger zijn bij de voedselbank. Of die in landen waar
oorlog is de straat opgaan, moedig en onverschrokken
en het niet kunnen laten om te roepen: en nu is het tijd
voor vrede!

Ja: ik geloof dat er een krachtige stroom van liefde
bestaat in dit leven. En dat die krachtstroom mij leidt en
sterk maakt om tegen het één nee te zeggen en tegen
het andere ja en me open te stellen voor de dingen die
verbinden, genezen, bevrijden. En ik geloof ook dat die
stroom van liefde vele gezichten heeft: dat van u, dat van
mij, dat van de mensen en de dingen om mij heen. En ik
vertrouw erop dat het ten diepste Gods eigen gezicht is
dat daarin in ons oplicht.

Een stroom van liefde... Je kunt je erin laten
onderdompelen, kopje onder gaan, er door laten
meevoeren, er weer uit opduiken. En als je eenmaal
bovengekomen bent met goede moed de taak aanvatten
die er op je rust. Fris en beslist door het leven gaan,
omdat je weet: ik ben Gods geliefde kind. In mij vindt Hij
vreugde. Hij neemt mij zoals ik ben, daarmee kan en mag
ik het doen. Ongeacht of ik predikant ben, vriendin,
koorlid of wie dan ook...!



VERSLAG ASSEMBLEE GENERALE
Rianne Courtin en Dianne Valenciennes

Pastorie

Op 4 januari, nadat we het glas geheven hadden op het
nieuwe jaar, hebben we na de kerkdienst een speciaal
ingeplande "Assemblée Générale" gehouden van de
"Association  Cultuelle de [I'Eglise  Réformée
Néerlandaise" (ACERN). Het voornaamste agenda punt
van deze vergadering betrof de pastorie. Aangezien we
sinds het emeritaat van Ruth van der Waall geen vaste
dominee meer hebben, staat de pastorie in Suresnes
sinds eind oktober 2025 leeg.

De kerkenraad heeft juridisch advies ingewonnen om
duidelijkheid te verkrijgen over wat een "association
cultuelle" wel en niet mag doen. Gebleken is dat een
dergelijke "association" wel een appartement mag
aanhouden dat wordt gebruikt door de dominee maar
deze niet mag verhuren voor het verkrijgen van
huuropbrensten. De aanwezige (en de via een
machtiging vertegenwoordigde) gemeenteleden waren
het er derhalve snel over eens dat verhuur dus geen
optie was. Tevens was men het erover eens dat het
gebruik van de pastorie voor de gastpredikanten niet
praktisch is en te veel werk en kosten met zich mee zou
brengen. De vergadering besloot derhalve unaniem tot
de verkoop van de pastorie.

Bij het uitkomen van deze kerkbrief is inmiddels een
makelaar ingeschakeld en de kerkenraad zal de
gemeente op de hoogte houden zodra er een koper is
gevonden.

Frequentie kerkdiensten 2027

Verder is de frequentie van de kerkdiensten voor 2027
besproken. De aanwezigen wensten voor de continuiteit
twee vieringen per maand aan te houden (behoudens de
zomerstop in juli en augustus). De Kerkenraad heeft
inmiddels een rooster opgesteld en is verheugd te
melden dat de meeste data ingevuld zijn met een
gastpredikant.

Gemeente kERNbrief

De kERNbrief wordt meestal wel gelezen en wordt op
prijs gesteld. Er is een oproep gedaan om ook kopij aan
te leveren (zie meer info elders).

DE KERN UIT DE KERK
EN DE KERKENRAAD
Dianne Valenciennes

ER Op 7 januari 2026 heeft de volledige
Kerkenraad (KR) via Zoom vergaderd.

Enkele terugblikken op diensten - Activiteiten

Op 4 januari - na de kerkdienst en voor de AG, hebben
wij de traditie-getrouw het glas geheven op het nieuwe
jaar met door Menxy Quaak aangeboden champagne,
vergezeld met de door Ria Franse gebakken oliebollen.
Hartelijk dank aan beide dames!

Vooruitblik kerkdiensten - aanvang 09u45

Onze nieuwe agenda’ s beginnen zich inmiddels al weer
aardig te vullen. U kunt de volgde data noteren van de
vieringen tot de zomervakantie:

e 01/03/26 - Ds Ruth van der Waal

e 15/03/26 - Ds Aart van Lunteren
gevolgd door een kringgesprek

e 05/04/26 - Pasen - Ds Ben de Bock

e 19/04/26 - Jacques Zwaan

e 03/05/26 via YouTube
een overweging door Ds Jan Berkvens

e 24/05/26 Pinksteren - Ds Aafke Zaal

e 07/06/26 - Ds Rienk Lanooy

e 21/06/26 - Ds Erick Versloot

Diaconie

Maart: CASP

N Centre d'Actions Protestant Social

April: Restos du cceur

Mei: Ons diaconaal jaardoel

n%‘ Net4Kids
Yids

Uw giften voor deze diaconale doelen en voor de
voortgang van het kerkelijk werk zijn van harte welkom.
Bij voorkeur via een bankoverschrijving met vermelding
van uw naam en betreffende doel (kerk of diaconie).


https://casp.asso.fr/
https://restosducoeur.org/
https://ernparis.fr/download/public/kerkbrief/Net4Kids-Diakonaal-jaardoel-2026.pdf

Overzicht diaconale opbrengsten 2025

576,28 € Jaardoel Tent of Nations
220,70 € Restos du Coeur
492,70 € CASP

Heel hartelijk dank aan eenieder die hieraan heeft
bijgedragen

Oproep kopij voor KERNbrief

Zoals u weet komt onze KERNbrief elk kwartaal uit. Wij
zouden er graag weer meer een gemeenteblad van
willen maken.

De kerkenraad benadert nu na het vertrek van Ruth
gastpredikanten voor het schrijven van
een overweging. Graag doen wij ook l"'
een beroep op de gemeenteleden. Zo
zouden wij de edities graag willen |
verrijken met mooie, inspirerende en
verbindende bijdragen. Misschien
heeft u een ervaring die u wilt delen,
een gedicht dat u heeft geraakt, een
verslag van een activiteit, een foto, een
gebed, een overdenking of een idee dat
anderen kan bemoedigen.

Onze nieuwsbrief leeft dankzij wat wij als gemeenschap
met elkaar delen. Grote of kleine bijdragen zijn van harte
welkom. Wilt u iets insturen of heeft u een voorstel?
Neem dan contact op met de redactie via
scriba.ern@gmail.com, een privéberichtje via de app. of
spreek één van ons even aan na de dienst.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en
creativiteit. Samen bouwen we aan een nieuwsbrief die
onze gemeente verbindt en inspireert.

Overlijdensbericht mevr. Clasina Schafer-Haaring

Wij ontvingen het trieste bericht dat mevr. Clasina
Schéafer-Haaring, ons oudste gemeentelid, op de rijke en
gezegende leeftijd van 102 jaar op 18/02/26 overleden
is.

Zij en haar man Wim waren jarenlang zeer trouwe
gemeenteleden.

Tijdens het 75-jarig jubileum van de kerk hebben de vele
aanwezigen haar nog mogen ontmoeten en begroeten.

Enkele gemeenteleden hebben de gedachtenisdienst in
de protestantse kerk te Jouy-en-lJosas op 26/02/26
bijgewoond. Hans Lammers heeft de muzikale
begeleiding op de piano verzorgd. Harold Franse heeft
de dienst opgenomen. Deze kan via ons YouTube kanaal
nog teruggekeken worden.

Verder in deze kKERNbrief treft u een in memoriam aan.
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...en verder

Voor vragen, pastorale aandacht... neem gerust
contact op met een van de kerkenraadsleden.

Ds Aafke Zaal gaat regelmatig als gastpredikante bij
ons voor. Op 25/01/26 was haar intrededienst in Elst.
Onze oud-predikante Ruth van der Waall heeft de
dienst bijgewoond en namens de ERN een kaart met
felicitaties van onze gemeenteleden en een boekje
over Parijs aangeboden.

De volgende kwartaal kERNbrief komt eind mei uit
voor juni, juli en augustus.


https://ernparis.fr/youtube

IN MEMORIAM - CLASINA SCHAFER-HAARING
Hans Lammers

Op pastoraal bezoek gaan bij haar, was altijd fijn zei Ruth.
Ik kom er blij vandaan omdat ze zo'n bemoedigende
uitstraling had. Ondanks haar hoge leeftijd was ze fit,
breide ze van alles en nog wat voor de kinderen en
kleinkinderen en haar flatje was een soort poppenhuis
van gebreide of gehaakte kussens. De bezoeken waren
ook leerzaam, ze vertelde veel over het verleden en in
het bijzonder de periode van de 2e wereldoorlog,

waarin ze bewust verzetswerk pleegde. Het leven in
Frankrijk  was hard en ze Vvertelde hoeveel
doorzettingsvermogen, zij en haar man Wim, moesten
hebben om brood op de plank te krijgen. De taal moest
geleerd worden, veel improviseren. Pas later kregen ze
het financieel beter. De Nederlandse kerk was belangrijk
voor beiden, ook toen ze allang het Onze Vader in het
frans kon, bad ze liever de Nederlandse versie.

Haar geloof was een steun, maar niet altijd zei ze met
een lachje. Ze was een gastvrouw.

Als ik mijn theekopje leeg had haastte ze zich om verse
thee te zetten. Uit de gesprekken bleek dat ze niet over
zich heen liet lopen, ze had haar trots en kon ook boos
worden.

Gul, Gastvrij en een Goed hart, de 3 G's waren op haar
van toepassing.

Na de kerkdiensten werden regelmatig gezinnen
uitgenodigd om bij hen thuis te eten. Meestal gingen ze
niet met lege handen weg. Vele plantjes hebben zo hun
weg gevonden in de gemeente.

Ook tijdens de gesprekskringen, die bij haar thuis
werden gehouden, waren er telkens wekflessen met
pruimen op tafel of in de winterperiode boerenkool en
vele maaltijden en barbecues zijn er gehouden. Het
waren prachtige ontmoetingen waardoor het verblijf in
Parijs voor de predikanten een onvergetelijke periode is
geworden.

De herinneringen aan haar stemmen dankbaar.

De laatste periode van haar leven was moeilijk eerst in
de geriatrische afdeling van het ziekenhuis, toen in de
EHPAD. De laatste keer dat wij haar bezocht hebben
heeft ze 2 uur achter elkaar verteld over haar leven.

Het einde mocht komen. Ze was niet bang voor de dood.
Ze geloofde ook zeker dat ze naar God zou gaan. De
lichtjes in haar ogen waren weg.

Een markante vrouw is teruggegaan naar haar Schepper.
Wij zijn dankbaar dat wij haar hebben mogen leren
kennen.

Wij wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe.

Colofon

Redactie en foto's: Dianne Valenciennes
Rianne Courtin

Website: ernparis.fr

Voor nadere informatie betreffende kerkdiensten en
andere activiteiten, voor pastoraal contact, kunt u de
kerkenraad benaderen



https://ernparis.fr/
https://ernparis.fr/contacten/

